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Vooraf

De eerste periode van dit schooljaar
zit er al weer bijna op. Nog één
week te gaan. Er is veel werk verzet
en veel geleerd. Inmiddels zitten we
middenin de Kinderboekenweek.
Een mooi moment om thuis de
boeken eens extra uit de kast te
halen en gezellig voor te lezen.

Bruiloft Juf Gerdie

Vrijdag 15 september is Juf Gerdie
getrouwd. Het was een stralende
dag die ze voor een stukje samen
met de kinderen beleefde.
Hieronder ziet u nog een mooie foto
van die dag.

Afscheid juf Marian

Juf Marian Seppenwoolde gaat
afscheid van ons nemen. Ze gaat
met pensioen.
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Juf Marian is een fijne, gezellige
collega en een lieve en betrokken
leerkracht. Ze heeft oog, oor en hart
voor anderen, geniet ervan als de
kinderen stralen maar ze staat zelf
niet graag in het middelpunt.
Daarom kiest ze niet voor een
afscheidsreceptie en wil ze geen
groot afscheidsfeest.

Toch willen we haar afscheid niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Bijna
45 jaar heeft juf Marian op onze
school gewerkt. Eerst als leerkracht
in de groepen 1t/m 4 en later als
Remedial Teacher. Op vrijdag 13
oktober hebben we met de kinderen
een feestelijke ochtend waarin we
juf Marian in het zonnetje zetten en
haar bedanken voor haar inzet en
liefde voor onze school.

Overzicht klassenouders

1a: Moeder Anna, Moeder Marith
1b: Moeder Femm, Moeder Fayen
2a: Moeder Dies, Moeder Laureen
2b: Moeder Elena, Moeder Lynn
3a: Moeder Sven, Moeder Rhodé
3/4: Moeder Daan, Moeder Milan
4a: Moeder Rosalie

5: Moeder Robin

6 - 8: Geen klassenouder

Kinderboekenweek

We zijn gestart met de
Kinderboekenweek. Dit jaar is het
thema 'Bij mij thuis'.

Het thema Bij mij thuis heeft voor
ieder kind een andere betekenis.
e Bij mij thuis lezen we elke
avond voor het

slapengaan.

e  Bij mij thuis vieren we het
Kerstfeest.

e  Bij mij thuis woont een
pleegzusje.

e Bij mij thuis is er genoeg
ruimte voor de rolstoel van
mijn broertje.

Hoe is het bij jou thuis? Wat maakt
jouw huis een thuis?

Tijdens de Kinderboekenweek
2023 vieren we ‘thuis’.

In deze Kinderboekenweek
besteden we op school extra veel
tijd aan boeken, (voor)lezen, praten
over boeken. We hopen dat de
kinderen (weer) enthousiast de
boeken induiken en ontdekken dat
lezen leuk én leerzaam is. We willen
de kinderen liefde voor lezen




overbrengen. Dit willen we doen
door een afwisselend programma
aan te bieden. Via Parro bent u
hiervan op de hoogte gebracht.
We hopen samen op een gezellige,
leerzame leesweek.

Tip Kinderboekenweek

Op zaterdagmorgen 14 oktober van
10.30 tot 11.30 uur komt Marijke
ten Cate in christelijke boekhandel
De Wedloop in Barneveld voorlezen,
tekenen en signeren. Voorlezen zal
ze doen vanuit de recent
vernieuwde Prentenbijbel. Wie weet
een leuke activiteit voor in het
weekend?

Fietscontrole

Op vrijdag 27 oktober hopen we
weer onze jaarlijkse fietscontrole uit
te voeren. We kijken dan op school
de fietsen van de kinderen na, zodat
ze veilig over straat kunnen. We zijn
op zoek naar vaders/opa’s/broers
die het leuk vinden om ons daarbij
te helpen en ook een beetje handig
zijn. Via Parro kunt u zich opgeven.

Hoofdluis

In verschillende groepen is er
hoofdluis geconstateerd.

De betreffende klassen zijn hier
inmiddels van op de hoogte
gebracht.

Omdat we steeds meer meldingen
krijgen van kinderen met hoofdluis,
plannen wij volgende week een
extra hoofdluiscontrole in waarbij
alle kinderen worden
gecontroleerd.

We hopen dat we op deze manier
na de herfstvakantie weer
hoofdluisvrij kunnen starten.

Dankdag

Woensdag 1 november is het
dankdag. Met de groepen 3 t/m 8
gaan we dan naar de ochtenddienst
in de Hervormde Kerk. Het thema
van deze dankdag is: Waar kijk jij
naar? Centraal staat het verhaal van
de wonderbare spijziging uit
Johannes 6: 1-15.

Stagiaires

Dit jaar hebben we weer enkele
stagiaires die in verschillende
groepen zullen stage lopen. In deze
nieuwsbrief stellen Romy, Nadia en
Samantha zich voor.

Hoi, Ik ben Romy
Gerritsen en ik
kom aankomend
schooljaar stage
lopen bij de
Beatrixschool. Ik
mag beginnen in
groep 8 bij
meester Dirk.
Afgelopen week heb ik al enorm
genoten met de kinderen van het
kamp. Ik zit in mijn eerste jaar van
de praktijkpabo. Hiervoor heb ik 1,5
een tussenjaar gehad en fulltime
gewerkt. Daarvoor heb ik de havo
gedaan op het JFC.

In mijn vrije tijd speel ik graag
korfbal dat doe ik bij Odik in
Barneveld. Waar ik met veel plezier
speel. Ook vind ik het leuk om in de
keuken te staan om iets lekkers te
bakken en mijn familie daarmee te
verwennen. Ik ben 19 jaar, kom uit
een gezin van 5 en woon nog lekker
gezellig thuis.

Ik heb heel veel zin in mijn stage!

Hallo, ik ben Nadia
van de Krol en ik

. ben 17 jaar oud. Ik
kom uit Stroe. Op
| dit moment zit ik
in mijn eerste jaar
van de Pabo op de
CHE. Ik loop dit
jaar op donderdag en vrijdag stage
op de Koningin Beatrix school in
groep 7/8. Ik kijk uit naar de
komende tijd.

Groetjes, Nadia van de Krol

Hallo allemaal,

Ik zal me even
voorstellen. Ik
ben Samantha
Roelofsen, 18
jaar en woon in
Harskamp. Ik ben
tweedejaars student pabo op de
CHE (Christelijke Hogeschool Ede). Ik
doe deze opleiding om juf te
worden, omdat het mij fantastisch
lijkt om een rol te spelen in het
leven van een kind, een band met
kinderen op te bouwen en ze van
alles te leren. Het afgelopen jaar
heb ik ontzettend veel mogen leren
op De Bron in Stroe. Dit jaar hoop ik
een mooie tijd te hebben bij jullie,
waarin ik mezelf weer als
toekomstig leerkracht mag
ontwikkelen! Ik zal het eerste
halfjaar voornamelijk op de
maandagen aanwezig zijn en in het
tweede halfjaar op de maandagen
en dinsdagen (af en toe ook een
hele week). Ik ben inmiddels gestart
in groep 3a, bij juf Marieke en juf
Gea in de groep. Hier zal ik tot
februari 2024 blijven en daarna zal
ik in een midden- of bovenbouw
groep te vinden zijn. Mochten er
vragen zijn, stel ze dan gerust! Ik kijk
enorm uit naar het komende jaar
hier in Kootwijkerbroek en hoop
weer veel te leren!

Groetjes, Samantha

Bijbelverhalen
Hierbij het bijbelrooster voor de
komende weken.

Week 41

De Israélieten bouwen aan het Huis
van God: de tabernakel. God zelf
laat zien dat Hij bij het volk wil
wonen door een wolk. Ook zorgt Hij
voor vlees naast het manna in de
woestijn.

Week 43




Twaalf verspieders mogen vast een
kijkje in het beloofde land nemen en
het volk klaagt opnieuw, waarop
God slangen stuurt. Mozes maakt
een fout en mag het volk niet langer
naar het beloofde land leiden.

Week 44

Jozua is de nieuwe leider geworden.
Onder zijn leiding komen ze bij het
beloofde land, maar eerst moeten
ze nog de rivier oversteken.

Bijbeltekst
Waar je schat is, daar zal ook je hart
zijn -Mattheus 6:21-

4 okt z::iterboekenweek
5 okt Dag van de leraar
13 okt Afscheid juf Marian
16-20 okt Herfstvakantie

27 okt Fietscontrole

1 nov Dankdag

Verjaardagskalender

Oktober

5 Lorena Duits 7b/ 8b
5 Norah Threels 3b/ 4b
7 Juf Cindy

8  Juf Willemijn

6  Lotte Budding 8a
8  Anne Davelaar 6a
8  Amber van 't Foort 2a
8 Meester Jelle

8 Sven van Lagen 3a
8  Lize van Middendorp 2b
11 Nick Dekker 6a
11 Gijs-Jan Donkersteeg 4a
11 Tim Teunissen 2a
14 Sarah van Veldhuisen 2a
14 Dani van Voorst 2b
15 Marilyn van den Brink  5a
15 Meester Wim

16 Dylan van den Berg la
18 Niels van de Pol la
20 Fiene Fraanje 2a
21 Klaas Drost la
25 Liz van den Berg 7a
25 Aya Laaouina 8a
26  Juf Jeannette

28 Liam Lagerweij la
29 Juf Anja

31 Hugo Morren 3a
November

1  Guido Hazeleger 4a
3 Jara Evers 7a

3 Lois van de Kamp 7b/ 8b
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